
  

 

27 februari 2026 
 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Na de voorjaarsvakantie ben ik gestart als waarnemend directeur van Valkenheuvel. Vanaf de kerstvakantie 
heb ik Ilse in haar rol als interim-directeur al ondersteund. In die periode heb ik de school, het team en de 
leerlingen leren kennen en kunnen we de ingezette lijn op een zorgvuldige manier voortzetten. 

Ilja is nog herstellende en zal naar verwachting niet op korte termijn terugkeren in haar werkzaamheden. Wij 
gunnen haar de tijd en rust die nodig is voor haar herstel. Ik zal in ieder geval tot de zomervakantie de rol van 
waarnemend directeur vervullen, zodat rust en continuïteit binnen de school gewaarborgd blijven. 

Mijn naam is Miranda van de Geer. Ik ben al geruime tijd werkzaam in het onderwijs en heb in verschillende 
functies binnen het basisonderwijs ervaring opgedaan. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien 
voelen en dat er rust en duidelijkheid is binnen de school. Een goede samenwerking met ouders zie ik daarbij 
als vanzelfsprekend en waardevol. 

Daarnaast starten we het Valkennieuws weer op. Via deze nieuwsbrief zullen wij u regelmatig informeren over 
wat er op school speelt, welke ontwikkelingen er zijn en welke activiteiten eraan komen. Zo blijft u goed 
betrokken bij onze school. 

Graag maak ik binnenkort ook persoonlijk kennis met u. Daarom organiseer ik twee informele 
kennismakingsmomenten onder het genot van een kop koffie of thee. We houden bij de planning rekening 
met gezinnen die de ramadan vieren en organiseren de kennismakingsmomenten daarom na deze periode: 

• Maandag 23 maart van 8.30 tot 9.30 uur 

• Vrijdag 27 maart van 8.30 tot 9.30 uur 

U bent van harte welkom om binnen te lopen en kennis te maken. 

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 
Miranda van de Geer 

 

 

  

 

 

 

 

HET VALKENNIEUWS 



  

Op tijd beginnen 
We merken dat er regelmatig kinderen op het nippertje of na 8.30 uur binnenkomen. 

Een goede start van de dag is belangrijk voor alle kinderen: het geeft rust in de groep 

en zorgt ervoor dat we om 8.30 uur echt met de lessen kunnen beginnen. 

 

De deuren van de school openen om 8.20 uur. Vanaf dat moment kunnen de 

kinderen naar binnen. Het is de bedoeling dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas 

aanwezig zijn, zodat we samen rustig kunnen starten. 

 

Komt u regelmatig op het nippertje of te laat, dan vragen wij u vriendelijk om het ochtendprogramma thuis 

hierop aan te passen. Uw medewerking is belangrijk en wordt zeer gewaardeerd. Samen zorgen we voor een 

prettige en gestructureerde start van iedere schooldag.  

 

Rapporten en 10-minuten gesprekken 
Voor de vakantie ontving u het rapport van uw kind. De afgelopen week stonden de 10-minutengesprekken 
voor de groepen 1 t/m 7 gepland. Dit is een waardevol moment om samen met u als ouder/verzorger stil te 
staan bij de ontwikkeling, de groei en het welbevinden van uw kind. 
 
Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken in de begeleiding van onze leerlingen. Door met elkaar in 
gesprek te gaan, versterken we de samenwerking tussen school en thuis en kunnen we gezamenlijk kijken naar 
wat goed gaat en waar eventueel extra aandacht nodig is. 
 
Voor groep 8 volgen binnenkort de gesprekken in het kader van het advies voor het voortgezet onderwijs. Dit 
is een bijzondere en belangrijke stap richting de volgende fase in de schoolloopbaan van onze leerlingen. 
 
Wanneer u het rapport heeft gelezen, vragen wij u vriendelijk om het rapport weer mee terug naar school te 
geven. Op deze manier kunnen wij de rapporten zorgvuldig bewaren en voorkomen we dat ze kwijtraken.  

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Heeft u een jonger broertje of zusje thuis dat in de toekomst ook 
naar Valkenheuvel komt? Dan vragen wij u vriendelijk om uw kind 
tijdig aan te melden. Inschrijven is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 
jaar. Door broertjes en zusjes op tijd in te schrijven, kunnen wij 
hier in onze planning goed rekening mee houden.  

Daarnaast vinden wij het fijn wanneer u positief over onze school 
vertelt in uw omgeving. Kent u buren, vrienden of familie met 
jonge kinderen? Ouders kunnen vanaf 2,5 jaar een 
kennismakingsgesprek aanvragen om alvast sfeer te proeven en 
informatie te ontvangen. Ook zij kunnen hun kind vanaf 3 jaar 
inschrijven. 

Wij kijken ernaar uit om nieuwe kinderen en ouders te verwelkomen op Valkenheuvel! 
 

 
  



  

Wist u dat….. 
u de oudervereniging op een heel eenvoudige manier kunt steunen?  

Op school zamelen we oud papier in en de opbrengst gaat volledig 
naar de oudervereniging. De papiercontainer staat rechts achterin 
de gang (buiten). Eén keer per twee weken (in de even weken) 
wordt de container op woensdag op het schoolplein geplaatst. 
 
Heeft u thuis oud papier? Neem het gerust mee naar school en doe 
het in de container. Zo dragen we samen, op een makkelijke manier, 
bij aan leuke extra activiteiten voor onze kinderen. 

 

Weggeefkast 
Vorig jaar hebben we op school een weggeefkast geplaatst met levensmiddelen voor gezinnen die dit goed 
kunnen gebruiken. We zien dat er regelmatig producten worden meegenomen, maar ook dat ouders de kast 
weer aanvullen. Dat is mooi om te zien, een warme gedachte en een prachtig voorbeeld van omzien naar 
elkaar. 
 
Heeft u iets nodig? Voel u vrij om gebruik te maken van wat er in de kast staat. De kast is er om elkaar te 
ondersteunen, zonder drempel. 
 
De komende periode zullen wij de kast weer aanvullen met houdbare producten. 
 

Ramadan en het Suikerfeest 19 maart a.s. 
Op dit moment is voor een aantal van onze gezinnen de ramadan begonnen: een bijzondere maand van 
bezinning, saamhorigheid en bewust leven. We weten dat deze periode veel betekent voor de kinderen en hun 
families. Mooi om te zien hoe zij deze traditie thuis beleven en met trots delen. 
 
De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest (Eid al-Fitr), een feestelijk moment waarop dankbaarheid, 
samenzijn en delen centraal staan. Zoals eerder gecommuniceerd, hoeft er voor het Suikerfeest geen verlof te 
worden aangevraagd. Wanneer uw kind het feest viert onder schooltijd, vragen wij u dit wel even te melden 
bij de groepsleerkracht. 
 
Op vrijdag 20 maart besteden we op school aandacht aan het Suikerfeest. We willen hier samen met de 
kinderen op een passende en feestelijke manier bij stilstaan. Tijdens de kleine pauze delen we graag iets 
lekkers met elkaar. Ouders die het leuk vinden om kleine hapjes mee te geven die passen bij het feest, kunnen 
zich binnenkort inschrijven op de intekenlijst die op de deur van het klaslokaal hangt. 
 
Samen vieren en leren we van elkaars tradities, zo bouwen we aan een school waarin iedereen zich gezien en 
welkom voelt. 

 
Paasfeest 3 april a.s. 
Op vrijdag 3 april vieren we met de hele school het Paasfeest. Pasen is binnen de christelijke traditie het feest 
van de opstanding van Jezus: een moment dat symbool staat voor hoop, nieuw leven en vertrouwen in de 
toekomst. 
 
Tijdens deze dag staan we hier op een passende manier bij stil met de kinderen. We besteden aandacht aan de 
betekenis van Pasen en zorgen daarnaast voor een gezellige en feestelijke invulling met de kinderen op school. 
Hoe de viering er precies uit gaat zien, ontvangt u binnenkort via een bericht in Parro. 
 

  



  

Koningsspelen 24 april a.s. 
De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn inmiddels gestart! Op vrijdag 24 april belooft 
het een sportieve en gezellige dag te worden. We kijken nu al uit naar een hopelijk zonnige 
dag waarop we samen volop in beweging zijn.  
 
Samen met studenten van het ROC in Utrecht stellen we een mooi en gevarieerd programma 
samen. Het programma en verdere praktische informatie delen wij binnenkort via Parro. 
 
We hebben er zin in! 

 
Nieuws uit het leerlab 
Wij vertellen u iets over wat wij eigenlijk doen in het leerlab.  
 
Elke dinsdag werken we aan een opdracht. Nu zijn we bezig met een 
opdracht over het levensverhaal/gang van een componist. Daar hebben we 
ongeveer 4 weken voor. Iedereen kiest dus een componist uit en schrijft er 
een document over. Bijvoorbeeld Mozart of zo, je schrijft over het leven van 
de componist en vertelt feiten over wanneer ze zijn geboren wat hun meest 
geluisterde muziek is. 
 
Kortom iedereen is zo hard mogelijk bezig om zijn of haar opdracht zo mooi 
mogelijk te maken. onze leerkracht daarvoor  is juf Dian. Dit kunnen we ook 
doen als we eerder klaar zijn met de les en tijd over hebben. We werken dan 
ook aan een persoonlijk leerdoel. Een persoonlijk leerdoel is wat je zelf nog 
wilt ontwikkelen, daarnaast heb je een leerdoel bij je opdracht. Wat wil je 
nog meer weten van je onderwerp. Dat is je onderzoeksvraag. We hebben 4 
periodes in een jaar een periode is ongeveer 7-8 weken. 
 
Groetjes uit het Leerlab, 
Sef en Kylian Groep7/8 

 
 

Agenda  
Maart  

12  Studiedag; alle kinderen vrij 
19  Eid al-Fitr (suikerfeest) 
23 Informeel kennismakingsmoment directie 8.30 uur 
27 Informeel kennismakingsmoment directie 8.30 uur 

 

April 
  6 2e Paasdag; alle kinderen vrij 
24 Koningsspelen; ’s middags zijn de kinderen vrij 
25 Meivakantie tot en met zondag 10 mei 

  



  

 

Binnengekomen post 
Girls Kick It! Vriendinnendag bij FC Driebergen       

 
Op zondag 12 april van 9.30 tot 13.00 uur organiseert FC Driebergen de Girls Kick It! Vriendinnendag. 
Een gezellige en sportieve ochtend speciaal voor meiden van 7 t/m 15 jaar. Deelname is helemaal 
gratis! 
 
Tijdens deze ochtend kunnen meiden samen met een vriendin kennismaken met voetbal, nieuwe 
vaardigheden leren en vooral veel plezier maken op het veld. Daarnaast is deze dag een mooie 
voorbereiding op het schoolvoetbaltoernooi. 
 
Aanmelden kan via: 

     https://fcdriebergen.nl/vriendinnendag-2026/ 

       vrouwenvoetbal@fcdriebergen.nl 
 
Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde flyer. 
We hopen dat veel meiden samen met hun vriendinnen meedoen! 
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